                  CUỘC THI TÌM HIỂU EM YÊU LỊCH SỬ VIỆT NAM

 Câu 1.

         Ngày 6-12-2012 UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng  ở Việt Nam là một di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì? Nêu những điều mà anh  (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.

         Trả lời:  
          Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
          6-12-2012 tại kỳ họp lần 7 diển ra ở Pa ri ( Pháp) UNESCO đã chính thức thông qua quyết định công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể. Tính đến thời điểm này “ Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” là di sản duy nhất ở loại hình tín ngưỡng của Việt Nam được UNESCO vinh danh. 
          Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không phải là một tôn giáo mà chính là biểu tượng của lòng thành kính, sự biết ơn, tri ân công đức của các Vua Hùng là những người có công dựng nước Văn Lang, đây là nhà nước đầu tiên của nước ta.
          Em tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương : 
            Truyền thuyết kể rằng: Âu Cơ lấy Lạc Long Quân sinh ra bọc trăm trứng, trứng nở ra một trăm người con trai khi các con khôn lớn Lạc Long Quân nói với Âu Cơ:  ‘ Ta là loài rồng, nàng là giống tiên khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về biển, còn nàng đem năm mươi con về núi chia nhau trị vì các nơi. Hai người từ biệt nhau, trăm người con tỏa đi khắp nơi, người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang, lấy niên hiệu là Hùng Vương, là tổ tiên của dân tộc ta cùng sinh ra từ bọc trăm trứng, nặng sâu nghĩa tình anh em. 
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Hình 1- Lạc Long Quân và Âu Cơ
Với niềm thành kính ấy, hết thế hệ này đến thế hệ khác người Việt ở vùng đất Phú Thọ nơi có Đền Hùng linh thiêng, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước cùng đông đảo người Việt ở nước ngoài, hàng năm cứ đến 10-3 âm lịch, đều trở về  tại khu di tích lịch sử Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thành phố Việt Trì ( Phú Thọ) để thắp nén nhang tỏ lòng thành kính, tri ân những người có công dựng nước.
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Hình 2-  Lăng Hùng Vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh (Phú Thọ)
      Dân gian có câu “ Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba” ngày giỗ tổ Hùng Vương đã trở thành một ngày lể truyền thống trọng đại của dân tộc và được công nhận là một trong những ngày Quốc lễ của Việt Nam, thể hiện rõ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” như một tinh thần văn hóa Việt.
  Câu2.
  Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
  Trả lời:
       Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử chiến công, nối tiếp chiến công, sự kiện nối tiếp sự kiện, có rất nhiều sự kiện lịch sử, nhưng theo em sự kiện lịch sử  trọng đại nhất của dân tộc ta là sự thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

       1858 thực dân Pháp chính thức nổ súng  xâm lược nước ta ở cửa biển Đà Nẳng, nhưng mãi đến 1884 chúng mới hoàn thành quá trình xâm lược. Trong thời gian này, dưới sự xâm lược của Pháp, nhân dân Việt Nam liên tục đứng lên đấu tranh, nhưng kết quả đều thất bại.
         1930 Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời.
         Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh thông qua các đợt tập dượt, cuối cùng chúng ta cũng đã đánh thắng kẻ thù, dù cho bọn chúng lớn mạnh hơn ta gấp nhiều lần làm nên cách mạng tháng 8-1945.

        2-9-1945 tại quãng trường Ba Đình lịch sử Bác Hồ  đọc bảng Tuyên 

Ngôn Độc Lập công bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
         Đất nước giành độc lập chưa được bao lâu, nhưng  với dã tâm xâm lược nước ta, một lần nữa Thực Dân Pháp lại nổ súng xâm lược nước ta. Lần này với sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh, cùng với những vị tướng tài như Võ Nguyên Giap đã làm nên thắng lớn ở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
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Hình 3- Chiến thắng Điện Biên Phủ
           Để có được thắng lợi hào hùng, Đảng ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh và những vị tướng tài ba đã đề ra đường lối đúng đắn, cùng với sự gan dạ, anh dũng đấu tranh của toàn thể nhân dân.
           Qua những thắng lợi hào hùng của dân tộc, em thấy trong cuộc sống không có việc gì khó, chỉ cần mình cố gắng hết sức thì sẽ đạt được kết quả như mình mong muốn.

           Em là người may mắn sinh ra trong điều kiện đất nước hòa bình, nên em càng cố gắng phấn đấu học tập, để góp một phần công sức của mình vào việc xây dựng đất nước, đưa đất nước phát triển đi lên sánh kịp với các cường quốc trên thế giới như mong muốn của Bác.

 Câu 3.
  Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, anh (chị) yêu thích nhất nhân vật lịch sử nào? Vì sao? Hãy trình bày hiểu biết của anh ( chị) về nhân vật lịch sử đó.
  Trả lời:

     Trong lịch sử dân tộc Việt Nam có rất nhiều nhân vật lịch sử như: Lý Thường Kiệt, Ngô Quyền, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Huệ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Gíap…. nhưng em yêu thích nhất là: Đại Tướng Võ Nguyên Gíap: 
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Hình 4- Chân dung Đại Tướng Võ Nguyên Giap
           Tại vì: Đại Tướng Võ Nguyên Giap là người có công lao to lớn trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, sau khi đất nước lập lại hòa bình, Người cũng công rất lớn trong công cuộc xây dựng đất nước.
         Võ Nguyên Giap sinh ngày 25-8-1911 ở làng An Xá- xã Lộc Thủy- huyện Lệ Thủy- tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình nhà nho, con của ông Võ Quang Nghiêm. 
          Năm 1927 tại trường Quốc học Huế diễn ra một cuộc bãi khóa, ông cũng tham gia và bị đuổi học. Năm 1928 Người trở lại Huế bước vào đời của một chiến sĩ cách mạng. Tháng 10-1930 trong phong trào Xô Viết Nghệ Tỉnh Võ Nguyên Giap bị bắt và bị giam ở nhà lao Huế, sau đó được trả tự do.
         Từ 1936-1939 Ông tham gia phong trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Trong thời gian ngắn Bác Hồ thấy được Võ Nguyên Giap là người có triển vọng nên lập tức cho đi học quân sự. Năm 1941 Võ Nguyên Giap cùng với Bác Hồ về hang Pác Pó ( Cao Bằng ), cùng lãnh đạo cách mạng nước ta giành thắng lợi vẽ vang Cách Mạng tháng tám -1945.  Ngày 2-9-1945 Bác Hồ đọc Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

          Nước ta độc lập chưa được bao lâu, nhưng với dã tâm của Pháp, chúng quay lại nổ súng xâm lược nước ta. Lần này dưới sự lãnh đạo của Đảng,  đứng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh tiếp tục kháng chiến chống Pháp trường kỳ 9 năm (1945-1954). Võ Nguyên Giap được Bac Hồ và Đảng Lao động trao cho toàn quyền chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Người đã giành thắng lớn ở chiến dịch.
            Nước ta thoát khỏi sự xâm lược của Thực Dân Pháp, lại rơi vào tay của Đế Quốc Mỹ, Người cũng có công lao rất lớn trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ giành thắng lợi. 

            Sau khi hòa bình lập lại, Người cũng cống hiến rất nhiều trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Ngày 4-10-2013 Người đã qua đời, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho dân tộc Việt Nam
   Câu 4.

  Ở  tỉnh, thành phố quê hương anh (chị) có những di sản văn hóa (vật thể và phi vật thể) tiêu biểu nào?Anh (chị) hãy giới thiệu một di sản văn hóa mà anh (chị) ấn tượng nhất. Theo anh (chị) cần phải làm gi để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa đó.
     Trả lời:
          Phú Yên là nơi hội tụ những di sản văn hóa ( vật thể và phi vật thể, tiêu biểu như Đầm Ô Loan, mũi Đại Lãnh, Ghềnh Đá Dĩa,Tháp Chàm, núi Đá Bia, Hòn Vọng Phu, kèn đá, đàn đá, lễ hội cầu ngư, hát bài chòi… đã được nhà nước cộng nhận là di sản văn hóa tại Việt Nam.
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Hình 5- Tháp Chàm ở Phú Yên
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Hình 6- Đầm Ô Loan- Tuy An Phú Yên
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Hình 7- Ghềnh Đá Dĩa- Tuy An-Phú Yên 
            Trong vô số những di sản văn hóa đó em thích nhất, ấn tượng nhất là Hòn Vọng Phu. Cả nước Việt Nam có năm hòn vọng phu (  Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên ), nhưng chỉ có Hòn Vọng Phu ở Phú Yên được hình thành với hai khối đá Granit khổng lồ giống như hình người mẹ đang bồng con ngóng chờ chồng nơi biển xa, bởi vậy Hòn Vọng Phu ở Phú Yên còn gọi là mẹ bồng con. 

          Hòn Vọng Phu này còn thể hiện tình cảm mẹ- con, chồng- vợ, người vợ một lòng sắc son chờ chồng, thể hiện rõ đức tính thủy chung của người phụ nữ Việt Nam luôn ngóng chờ tin chồng nơi biển xa..
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Hinh 8– Hòn Vọng Phu- Phú Yên

        Để bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa đó, mỗi con người chúng ta cần phải:

Triển khai tuyên truyền  phổ biến luật di sản văn hóa cho mọi người dân, đặt biệt là lớp trẻ, học sinh, sinh viên…Để mọi người hiểu được giá trị các di sản văn hóa đó.
            Qúy trọng, gìn giữ, tôn tạo các di  sản văn hóa mà thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương, đất nước chúng ta.
             Chính sách đãi ngộ những người trùng tu, tôn tạo các di sản văn hóa.

              Đảm bảo an ninh, vệ sinh tại các di sản văn hóa khi đến tham quan.

             Quãng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, intenet, mạng xã hội… về các di sản văn hóa ở địa phương
              Đồng thời, khi đến nơi này tham quan mỗi chúng ta không thể quên lưu lại hình ảnh của di sản văn hóa đó để giới thiệu cho những ai chưa được đến biết về vẻ đẹp kỳ thú đó.

              Cùng với sự phát triển của xã hội ngày càng cao, chúng ta không thể quên quãng bá cho bạn bè, mọi người gần xa trong nước cũng như quốc tế khi có dịp đến Phú Yên nhớ ghé thăm những di sản văn hóa này.

    Câu 5.

                                         Dân ta phải biết sử ta.

                              Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

      Anh (chị) hãy cho biết hai câu thơ trên là của ai. Nêu ý nghĩa của hai câu thơ đó, Theo anh (chị) cần phải làm gì để người học yêu thích môn lịch sử.
  Trả lời:

                                              Dân ta phải biết sử ta

                                   Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.

          Hai câu thơ này là của Chủ Tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nổi tiếng “ Lịch sử nước ta”
         Ý nghĩa:
              Bác Hồ dạy mỗi con người chúng ta phải học, phải biết, phải hiểu cho tường tận gốc tích lịch sử nước nhà Việt Nam. Đây không chỉ là lời kêu gọi mà là yêu cầu của Bác với toàn thể dân tộc Việt Nam.

               Là người dân Việt Nam phải biết lịch sử nước nhà.

              Bác Hồ nhắc nhở, khuyên bảo mọi con người chúng ta sống phải biết cội nguồn, gốc tích, tổ tiên dân tộc.

             Thấu hiểu nổi khổ dân tộc và giá trị quý báu để có sự độc lập- tự do như ngày hôm nay.

            Quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

            Muốn người học yêu thích môn học lịch sử cần phải:

              Nhà trường phải giáo dục tốt động cơ học tập tránh học lệch, cần thay đổi nhận thức với môn lịch sử.
              Người dạy phải thật sự yêu thích môn lịch sử.
              Giáo viên phải giảng dạy sao cho học sinh hiểu và nhớ các sự kiện lịch sử ngay tại lớp, bằng cách truyền đạt có biểu cảm, hiểu biết rộng của giáo viên.
              Giáo viên giảm lượng kiến thức trong sách giáo khoa chỉ cho học sinh nhớ những sự kiện thật quan trọng.

             Không nên đặt yêu cầu quá cao với học sinh.

              Đổi mới cách dạy và học

             Giáo dục lòng tự trọng dân tộc và yêu thích môn lịch sử.

             Giáo viên kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học.

             Sử dụng công nghệ thông tin trong tiết dạy.

            Giáo viên dạy sử phải có tâm huyết truyền lửa cho học sinh. Để từ đó đưa môn lịch sử về với vị trí đích thực của nó.

